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Geloof heeft een uitwerking
Arie van der Stoep

Telkens weer klinkt in de brief aan de Hebreeën, als een refrein: ‘Door het geloof..., door het

geloof..., door het geloof....’ (1) Het klinkt ons in de oren, wanneer we worden aangevallen, op de

proef worden gesteld of geen uitkomst zien. En dat is niet zomaar!

De schrijver weet dat we soms moeten wachten op Gods ingrijpen, hulp of antwoord. We bidden om

Jezus’ terugkomst. Maar als we kijken naar die vreselijke oorlog in Oekraïne, dan zouden we willen, dat

Hij vandaag nog kwam.

Toen Jesaja profeteerde: ... een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven... (2), duurde het meer dan

700 jaar, voordat Jezus kwam. En het door vele profeten geprofeteerde herstel van Israël duurde, na de

verwoesting van Jerusalem in het jaar 70, nog tot 1948! Toch is er een geheim in dat steeds herhaalde

‘door het geloof’ van de Hebreeënschrijver.

Een activiteit van je hart

Het is alsof hij wil zeggen: ‘Houd vast! Geloof doet iets. Het heeft een uitwerking! Want God kan geloof

niet laten liggen. Omdat het van Hem komt (3). Daarom reageert Hij erop en handelt ernaar (4). Hoe

zwak dat geloof van ons soms ook is.

Bovendien wil God vaak zien: hoever ga je in geloof? Volhard je erin en blijf je werkelijk op Mij hopen,

meer dan op andere hulp? Hij wil zien: wie ben Ik voor je? En zo, door de strijd en de volharding heen

laat Hij ons geloof in Hem groeien (5). Zodat de kracht ervan zal blijken (6).

Want het geheim van geloof is: er is kracht in! En die werkt, doordat God erachter staat. Hij handelt op

geloof! Dat is de ene kant van het geheim. De andere kant is: geloof verbindt je met God! Geloof komt

niet uit je verstand, maar is een activiteit van je hart, van je geest die gericht is op God.

Geloof is zekerheid

Daarom gaat de waarde, kracht en betekenis van geloof die van je verstand, gevoel, intuïtie of wat ook

maar, ver te boven. Geloof is het wezenskenmerk van de mens die uit God leeft. God wilde dat wij uit

geloof zouden leven (7). In het paradijs al!

Daarom zegt Hebreeën: ‘Geloof is zekerheid. Zekerheid van dingen die je nog niet ziet, maar waarnaar

je uitziet, omdat je diep in je hart weet: God zal ze laten komen’ (8).

Tegenover Achaz, de koning van Israël, die in nood verkeerde, kondigde Jesaja Gods redding aan. Maar

hij zei erbij - en dat was nodig bij Achaz -: Indien je niet gelooft, voorwaar, je wordt niet bevestigd (9).

Ook wij willen we ons niet laten leiden door ongeloof, maar door geloof! Want geloof is uit God! (3)

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeën 11:3 e.v..

Door het geloof ...



(2) Jesaja 9:5.

... een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder ...

(3) Efeziërs 2:8.

... door genade zijn jullie behouden, door het geloof, en dat (= dat geloof is - AvdS) niet uit jullie zelf: het

is een gave van God.

(4) Matteüs 8:13.

... Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat

uur.

(5) Romeinen 5:3-4.

... wij roemen ook in de verdrukkingen (= in al die moeilijkheden - AvdS), daar wij weten, dat de

verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop

maakt niet beschaamd, ...

    Hebreeën 10:36.

Want jullie hebben volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

(6) Lucas 21:19.

Door jullie volharding zullen jullie je leven verkrijgen.

(7) Hebreeën 10:38.

... mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; ...

(8) Hebreeën 11:1.

Het geloof ... is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

(9) Jesaja 7:9.

... Indien je niet gelooft, voorwaar, je wordt niet bevestigd.
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